
De Profeet (vrede zij met hem) heeft verboden zich
na het verrichten van de behoefte te reinigen met

uitwerpselen of beenderen

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: "De Profeet (vrede
zij met hem) heeft verboden zich na het verrichten van de behoefte te reinigen met

uitwerpselen of beenderen. Hij sprak: “Waarlijk, deze zaken zuiveren niet.”
[Authentiek] [Overgeleverd door Ad-Daraqotni]

De Profeet (vrede zij met hem) verbood degene die zijn natuurlijke behoefte heeft gedaan,
zijnde urine of ontlasting, zich te reinigen met botten van dieren of hun uitwerpselen en
droge resten en hij zei: "Het verwijdert de onreinheid niet en reinigt er ook niet van."
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