
Laat niemand van jullie zich reinigen met minder dan
drie stenen."

Overgeleverd van Salman (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: "De polytheïsten
zeiden tot ons: "Waarlijk, wij zien dat jullie metgezel (=de Profeet) jullie zelfs onderricht
geeft over de behoefte doen!" Daarop antwoordde hij: "Zeker, hij heeft ons verboden

dat iemand van ons zich reinigt met zijn rechterhand, of zich tijdens het behoefte doen
richt naar de Kaaʿba, en hij heeft ons verboden uitwerpselen en beenderen te gebruiken

(voor de reiniging). En hij heeft gezegd:"Laat niemand van jullie zich reinigen met
minder dan drie stenen." "

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Salman Al Farisi (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: De polytheïsten zeiden
spottend tot ons: “Waarlijk, jullie Profeet onderwijst jullie alles, zelfs hoe jullie jullie behoefte
moeten doen!” Daarop antwoordde Salman (moge Allah tevreden over hem zijn): "Zeker, hij
heeft ons de etiquette van het ontlasten geleerd. Zo heeft hij  (vrede zij  met hem) ons
verboden ons na het verrichten van de behoefte te reinigen met de rechterhand, uit eerbied
en bescherming van die hand tegen onreinheid; eveneens heeft hij ons verboden ons tijdens
het urineren of ontlasten richting de Kaaʿba te keren; hij heeft ons afgeraden gebruik te
maken van dierlijke uitwerpselen of beenderen om ons te reinigen; en hij heeft bepaald dat
men zich bij het gebruik van stenen niet mag beperken tot minder dan drie stuks."
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