
“Degene die bekwaam is in het reciteren van de
Koran, zal zich in het gezelschap bevinden van de
nobele, rechtschapen engelen. En degene die de
Koran leest en hierbij struikelt en voor wie het

moeilijk is, zal een dubbele beloning ontvangen.”

Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de Boodschapper van Allah
(vrede zij met hem) zei: “Degene die bekwaam is in het reciteren van de Koran, zal zich

in het gezelschap bevinden van de nobele, rechtschapen engelen. En degene die de
Koran leest en hierbij struikelt en voor wie het moeilijk is, zal een dubbele beloning

ontvangen.”
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons meegedeeld dat degene die de Koran leest met
vaardigheid, vaste kennis en nauwkeurigheid en het op bekwaam wijze reciteert,  in het
Hiernamaals de beloning zal  ontvangen van een rang die overeenkomt met die van de
nobele, rechtschapen engelen. Wat betreft degene die de Koran leest maar hierin aarzelt en
struikelt vanwege zijn minder sterke geheugen, maar desalniettemin volhardt ondanks de
moeilijkheid en inspanning die het hem kost: hij zal een dubbele beloning ontvangen – een
beloning voor het reciteren zelf  en een beloning voor de moeite en inspanning bij  zijn
recitatie.
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