
Wie, wanneer hij de oproep tot het gebed hoort,
zegt: “O Allah, Heer van deze volmaakte oproep en
van het op te dragen gebed, schenk Mohammad de
intercessie en de verhevenheid en verhef hem naar

de geprezen positie die U hem hebt beloofd,
(Allāhumma rabba hādhihi ad-daʿwati at-tāmmati,

waṣ-ṣalāti al-qā'imati, āti Muḥammadan al-wasīlata
wa-l-faḍīlata, wabʿath-hu maqāman maḥmūdan

alladhī waʿadtah) zal mijn voorspraak verkrijgen op
de Dag des Oordeels

Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei, dat de Boodschapper van
Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "Wie, wanneer hij de oproep tot

het gebed hoort, zegt: “O Allah, Heer van deze volmaakte oproep en van het op te
dragen gebed, schenk Mohammad de intercessie en de verhevenheid en verhef hem

naar de geprezen positie die U hem hebt beloofd, (Allāhumma rabba hādhihi ad-daʿwati
at-tāmmati, waṣ-ṣalāti al-qā'imati, āti Muḥammadan al-wasīlata wa-l-faḍīlata, wabʿath-hu

maqāman maḥmūdan alladhī waʿadtah) zal mijn voorspraak verkrijgen op de Dag des
Oordeels".

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) legt uit dat degene die, na het horen van de
oproep tot  het  gebed,  het  volgende zegt:  "O Allah,  Heer van deze volmaakte oproep",
verwijzend naar de woorden van de adhan die oproepen tot de aanbidding van Allah en tot
het gebed, "De volmaakte oproep" die compleet is, een oproep tot de eenheid van Allah en
de  boodschap,  "En  het  op  te  dragen  gebed"  dat  voortdurend  wordt  verricht,  "Schenk
Mohammad de intercessie (al-wasila)" – de verheven positie in het Paradijs die alleen voor
hem is bestemd (vrede zij met hem), "En de verhevenheid (al-fadila)" – de rang die boven
alle andere schepselen uitsteekt, "En verhef hem naar de geprezen positie" – een positie die
wordt geprezen door iedereen; dit is de grootste voorspraak op de Dag des Oordeels, "Die U
hem hebt beloofd" met uw uitspraak: "Het is mogelijk dat jouw Heer jou zal verheffen naar
een geprezen positie" om deze positie voor hem (vrede zij met hem) te bevestigen. Wie dit
gebed uitspreekt, verdient en verkrijgt de voorspraak van de Profeet (vrede en zegeningen
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zij met hem) op de Dag des Oordeels.
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