
Ik bad met de Profeet (vrede en zegeningen zij met
hem) en hij groette na het gebed met ''Vrede zij met
u en de genade van Allah en Zijn zegeningen' naar

zijn rechterkant, en met 'Vrede zij met u, en de
genade van Allah' naar zijn linkerkant

Overgeleverd door Wa'iel ibn Hujr (moge Allah tevreden met hem zijn): "Ik bad met de
Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij groette na het gebed met ''Vrede zij

met u en de genade van Allah en Zijn zegeningen' naar zijn rechterkant, en met 'Vrede
zij met u, en de genade van Allah' naar zijn linkerkant."

[Goed] [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

Wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn gebed wilde beëindigen, groette
hij naar rechts door zijn gezicht naar de rechterkant te wenden terwijl hij zei: "Vrede zij met u
en de genade van Allah en Zijn zegeningen." Vervolgens groette hij naar links door zijn
gezicht naar de linkerkant te wenden met de woorden: "Vrede zij met u en de genade van
Allah."
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