
'O Abbas, oom van de boodschapper van Allah, vraag
Allah om welzijn in deze wereld en in het

Hiernamaals

Van Abbas ibn Abdoel Moettalib (moge Allah tevreden zijn met hem ), zei: "Ik zei: 'O
boodschapper van Allah, leer mij iets wat ik Allah de Almachtige kan vragen.' Hij zei:

'Vraag Allah om welzijn (gezondheid en veiligheid).' Na enkele dagen kwam ik opnieuw
en zei: 'O boodschapper van Allah, leer mij iets wat ik Allah kan vragen.' Hij zei tegen

mij: 'O Abbas, oom van de boodschapper van Allah, vraag Allah om welzijn in deze
wereld en in het Hiernamaals."

[Authentiek volgens andere bronnen] [Overgeleverd door At-Tirmidhi en Ahmed]

De oom van de profeet  (vrede zij  met  hem),  Abbas ibn  Abdoel  Moettalib  (moge Allah
tevreden met hem zijn), vroeg de profeet (vrede zij met hem) om hem een smeekbede te
leren die hij tot Allah kan richten. De profeet (vrede zij met hem) leerde hem om Allah te
vragen om welzijn en veiligheid,  vrij  van kwalen en gebreken, in zowel het geloof,  het
wereldse leven als het hiernamaals. Abbas zei: "Na enkele dagen kwam ik opnieuw naar hem
(vrede zij met hem) en vroeg hem opnieuw om mij een smeekbede te leren die ik tot Allah
kan richten." De profeet (vrede zij met hem) zei liefdevol tegen hem: "O Abbas, oom van de
boodschapper van Allah, vraag Allah om welzijn om je te behoeden voor alle kwaad en om
alle goedheid en voordelen in deze wereld en in het hiernamaals te brengen."
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