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Wanneer de Boodschapper van Allah (vrede zij met
hem) het privaat betrad, bracht ik samen met een
jongen van mijn leeftijd een waterkruik en een stokje
mee, waarna hij zich met water reinigde

Anas ibn Malik -moge Allah tevreden met hem zijn- rapporteerde: "Wanneer de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het privaat betrad, bracht ik samen met
een jongen van mijn leeftijd een waterkruik en een stokje mee, waarna hij zich met

water reinigde."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Anas ibn Malik — moge Allah tevreden over hem zijn — verhaalt dat hij samen met een jonge
bediende van ongeveer dezelfde leeftijd de Profeet (vrede zij met hem) placht te volgen
wanneer hij buitenshuis ging om aan zijn natuurlijke behoefte te voldoen. Zij droegen daarbij
een stok met een scherpe punt, vergelijkbaar met de punt van een speer, zodat de Profeet
die kon plaatsen als afscherming, waarover een doek werd gehangen of die als afbakening
voor zijn gebed diende. Ook namen zij een kleine leren kruik met water mee. Wanneer de
Profeet (vrede zij met hem) zijn behoefte had gedaan, reikte een van hen hem het water aan,
waarop hij zich met water reinigde.

https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3030

- .
pll gl=ill . i Iyl dgcall dinl
ALHAJAT CHARITY HED G0

=y


https://sunnah.global/hadeeth/
https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3030
https://alnajat.org.kw
https://edc.org.kw

