
Wees spoedig met de begrafenis, want als de
overledene een rechtvaardige ziel is, schenkt u hem

het beste door hem naar zijn rustplaats te
begeleiden. Is dat niet het geval, dan verlost u uzelf

van een last van kwaad

Van Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem ) heeft overgeleverd dat de
Profeet (vrede zij met hem) zei: "Wees spoedig met de begrafenis, want als de

overledene een rechtvaardige ziel is, schenkt u hem het beste door hem naar zijn
rustplaats te begeleiden. Is dat niet het geval, dan verlost u uzelf van een last van

kwaad."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) beval om de begrafenis snel voor te bereiden, het lichaam te
reinigen, het gebed voor de overledene te verrichten en hem te begraven. Als de overledene
een rechtvaardige persoon is, dan is het goed voor hem om snel naar het graf te worden
gebracht. Maar als hij anders is, legt men het kwaad van deze persoon van zichzelf af door
de begrafenis snel te voltooien.
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