
Wanneer de profeet (vrede zij met hem) het toilet
binnentrad, zei hij: "O Allah, ik zoek toevlucht bij U

tegen de duivels en onreinheden

Van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem ) zei : Wanneer de profeet (vrede zij met
hem) het toilet binnentrad, zei hij: "O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de duivels en

onreinheden "
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) een plaats wilde betreden om zijn behoeften te
vervullen,  hetzij  urineren of  ontlasten,  zocht hij  toevlucht bij  Allah .  Hij  vroeg Hem om
bescherming tegen het kwade van de duivels, zowel mannelijk als vrouwelijk. De termen
kunnen ook worden vertaald als 'kwaad' en (khaba'its) 'خبـــــــــائث' en (khoebts) 'خبـــــــــث'
'onreinheden'.
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