
''Worden jullie niet geholpen en voorzien, behalve
door jullie zwakkeren?''

Van Moes'ab ibn Sa'd zei: Sa'd, (moge Allah tevreden zijn met hem) dacht dat hij een
voorkeur had boven degenen die lager stonden dan hij. Daarop zei de Profeet (vrede zij

met hem): 'Worden jullie niet geholpen en voorzien, behalve door jullie zwakkeren?'"
''Worden jullie niet geholpen en voorzien, behalve door jullie zwakkeren?''

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari - Overgeleverd door At-Tirmidhi - An-Nasaa’i - Overgeleverd
door Aboe Dawoed - Overgeleverd door Ahmed]

Sa'd ibn Abi Waqqas (moge Allah tevreden zijn met hem) dacht dat hij een voordeel had ten
opzichte van de zwakkeren onder de mensen, vanwege zijn moed en soortgelijke kwaliteiten!
Waarop de Profeet (vrede zij met hem) antwoordde dat de hulp en het onderhoud van Allah
vaak voortkomen uit de gebeden, de aanbidding en de oprechtheid van de zwakkeren. Zij
zijn vaak oprechter in hun gebeden en meer nederig in hun aanbidding, omdat hun harten
niet gehecht zijn aan de tijdelijke zaken van deze wereld.
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