
'Dit is een steen die zeventig jaren geleden in het
vuur werd gegooid. Het valt nu door het uur naar de

bodem toe en is daar zojuist aangekomen.'

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn over hem ) heeft gezegd: Wij waren met de
boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toen hij een doffe klap hoorde. De profeet

(vrede zij met hem) zei: 'Weten jullie wat dit was?' Wij zeiden: 'Allah en Zijn
boodschapper weten het beste.' Hij zei: 'Dit is een steen die zeventig jaren geleden in
het vuur werd gegooid. Het valt nu door het uur naar de bodem toe en is daar zojuist

aangekomen.'
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) hoorde een verontrustend geluid, alsof er iets zwaars viel. Hij
vroeg aan de metgezellen die bij hem waren over het geluid, en zij zeiden: "Allah en Zijn
boodschapper weten het beste." Hij (vrede zij met hem) zei toen: "Dit geluid dat jullie hebben
gehoord, is van een steen die zeventig jaar geleden van de rand van de Hel werd geworpen.
Het valt en daalt sindsdien, en nu heeft het de bodem bereikt, precies op het moment dat
jullie het geluid hoorden.
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