
Het verhaal gaat dat er eens een man aanwezig was
aan de tafel van de boodschapper van Allah (vrede
zij met hem), en hij begon met zijn linkerhand te

eten. De boodschapper zei: "Eet met je rechterhand."
De man antwoordde: "Ik kan dat niet." De

boodschapper herhaalde: "Dat je niet meer zult
kunnen

Overgeleverd door Salama ibn Al-Akwa'e (moge Allah tevreden zijn met hem) : Het
verhaal gaat dat er eens een man aanwezig was aan de tafel van de boodschapper van
Allah (vrede zij met hem), en hij begon met zijn linkerhand te eten. De boodschapper

zei: "Eet met je rechterhand." De man antwoordde: "Ik kan dat niet." De boodschapper
herhaalde: "Dat je niet meer zult kunnen." Het was niets anders dan trots dat hem ervan

weerhield. Daarna zei hij: "Hij kon zijn rechterhand niet meer opheffen.
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) zag een man die met zijn linkerhand aan het eten was, en hij
beval  hem om met  zijn  rechterhand  te  eten.  De  man  antwoordde  met  arrogantie  en
onwaarheden dat hij het niet kon. Toen bad de profeet (vrede zij met hem) dat het eten met
de rechterhand voor hem verboden moest worden. Dus verhoorde Allah het gebed van Zijn
profeet en verlamde zijn rechterhand, en hij heeft deze niet meer naar zijn mond gebracht
voor eten of drinken.
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