
‘O Aboe Bakr, wat denk jij van twee mensen, van wie
Allah de derde is?''

Aboe Bakr, moge Allah tevreden over hem zijn, zei: "Ik keek naar de voeten van de
ongelovigen, boven onze hoofden, terwijl wij ons in de grot schuilhielden. Toen zei ik: ‘O
Boodschapper van Allah, als een van hen maar naar zijn voeten zou kijken, zou hij ons

zeker onder zijn voeten ontdekken.’ Daarop zei de Profeet (vrede zij met hem): ‘O Aboe
Bakr, wat denk jij van twee mensen, van wie Allah de derde is?''

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Leider der Gelovigen, Aboe Bakr as-Siddieq — moge Allah tevreden over hem zijn —
vertelde over het moment van de migratie: "Ik keek naar de voeten van de ongelovigen,
boven onze hoofden, terwijl wij ons in de grot schuilhielden. Toen zei ik: ‘O Boodschapper van
Allah, als een van hen maar naar zijn voeten zou kijken, zou hij ons zeker onder zijn voeten
ontdekken.’ Daarop zei de Profeet (vrede zij met hem): ‘'O Aboe Bakr, wat denk jij van twee
mensen, van wie Allah de derde is?''
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