
Dat zij haar jonge kind, dat nog niet at, tot de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bracht.
De Profeet (vrede zij met hem) liet het kind op zijn
schoot zitten; het kind urineerde op zijn kleding.

Toen bad hij over water, waarmee hij het kind
reinigde zonder het kind te wassen.”

Overgeleverd van Oemmi Qays bint Mihsan (moge Allah tevreden zijn met haar): "Dat zij
haar jonge kind, dat nog niet at, tot de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)

bracht. De Profeet (vrede zij met hem) liet het kind op zijn schoot zitten; het kind
urineerde op zijn kleding. Toen bad hij over water, waarmee hij het kind reinigde zonder

het kind te wassen.”
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Oemmi Qays bint Mihsan -moge Allah tevreden zijn met haar- bracht haar jonge kind, dat nog
niet had leren eten, tot de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij
met hem) liet het kind op zijn schoot zitten; het kind urineerde op zijn kleding. Toen nam hij
water en besprenkelde daarmee zijn kleding, zonder het te wassen.
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