
De wereld is een gevangenis voor de gelovige en een
paradijs voor de ongelovige

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn over hem ) zei: De boodschapper van Allah
(vrede zij met hem) zei: "De wereld is een gevangenis voor de gelovige en een paradijs

voor de ongelovige."
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft meegedeeld dat het wereldse leven voor de gelovige is
als een gevangenis, omdat hij zich hierin verplicht weet tot het naleven van de goddelijke
voorschriften: het verrichten van het gebodene en het nalaten van het verboden. Wanneer
hij  sterft,  vindt  hij  rust  van  deze  verplichtingen en  keert  hij  terug  naar  wat  Allah,  de
Verhevene,  voor  hem  heeft  bereid  aan  eeuwige  gelukzaligheid.  Voor  de  ongelovige
daarentegen is het wereldse leven als een paradijs, want hij volgt daarin de begeerten van
zijn ziel en de grillen van zijn hart, totdat hij  sterft en zich omkeert naar wat Allah, de
Almachtige,  voor  hem  heeft  voorbereid  aan  voortdurende  bestraffing  op  de  Dag  der
Opstanding.
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