
Het is vaak zo dat iemand, met verward haar en
afgewend van de deuren, als hij bij Allah zou zweren,

Zijn belofte zou vervullen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) zei; dat de Profeet (vrede zij met
hem) zei: "Het is vaak zo dat iemand, met verward haar en afgewend van de deuren, als

hij bij Allah zou zweren, Zijn belofte zou vervullen."
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Deze uitspraak benadrukt de kracht en oprechtheid van een ogenschijnlijk  onaanzienlijk
persoon,  die  door  zijn  uiterlijke  verschijning of  sociale  status  wellicht  als  minder  wordt
gezien, maar wiens vroomheid en oprechtheid zodanig zijn dat zijn gebeden of zweren door
Allah altijd worden beantwoord.
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