
Is eenieder van jullie dan werkelijk niet in staat om
elke dag duizend goede daden te vergaren?

Sa'd ibn Abi Waqqas (Moge Allah tevreden met hem zijn) "Wij bevonden ons in het
gezelschap van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), waarop hij sprak:"Is
eenieder van jullie dan werkelijk niet in staat om elke dag duizend goede daden te

vergaren?" Daarop stelde iemand uit het gezelschap de vraag: "Hoe kan iemand van ons
duizend goede daden verkrijgen?" Hij antwoordde: "Door honderdmaal ‘Tasbieh’ te

zeggen — het verheerlijken van Allah — worden voor hem duizend verdiensten
opgeschreven, of worden er duizend zonden van hem uitgewist."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) stelde zijn metgezellen de volgende vraag: "Is het werkelijk
niet mogelijk dat eenieder van jullie, op elke dag, duizend verdiensten verwerft?" Daarop
vroeg één van de aanwezigen: "Hoe kan iemand onder ons, op eenvoudige wijze, duizend
goede  daden  vergaren  in  één  dag?"  De  Boodschapper  van  Allah  (vrede  zij  met  hem)
antwoordde: "Door honderdmaal te zeggen: 'Soebhaan Allaah' — Heilig en Verheven is Allah
— wordt voor hem duizend keer een goede daad opgeschreven, want elke verdienste wordt
tienvoudig beloond. Ofwel: er wordt duizend zonden van hem uitgewist."
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