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Toen ik tijdens de Nachtreis (al-Isra’ wa-I-Mi‘raadj)
werd opgeheven naar de hemel, passeerde ik een
groep mensen die over nagels van koper beschikten,
waarmee zij hun eigen gezichten en hun eigen
borstkassen openkrabden en verwondden

Overgeleverd door Anas ibn Malik — moge Allah tevreden over hem zijn — die verhaalt
dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Toen ik tijdens de
Nachtreis (al-Isra’ wa-I-Mi‘raadj) werd opgeheven naar de hemel, passeerde ik een groep
mensen die over nagels van koper beschikten, waarmee zij hun eigen gezichten en hun
eigen borstkassen openkrabden en verwondden. Ik vroeg: ‘Wie zijn deze mensen, o
Gabriél?' Hij antwoordde: 'Zij zijn degenen die het vlees van hun medemensen eten

(door roddel en achterklap) en inbreuk maken op hun eer en goede naam.""
[Goed] [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

De Edele Profeet (vrede zij met hem) berichtte dat hij, toen hij tijdens de gezegende Nacht
van de Hemelvaart werd opgeheven naar de hemelen, een volk zag dat zichzelf met lange,
scherpe nagels van koper gruwelijk toetakelde: zij scheurden hun gezichten en borstkassen
open. Uit verwondering vroeg hij aan de engel Gabriél (vrede zij met hem) wat de reden voor
deze huiveringwekkende bestraffing was. Gabrié€l verklaarde: "Dit zijn degenen die roddelen,
kwaadspreken en zich vergrijpen aan de eer van anderen door hun tong, zonder recht of
rechtvaardiging."

https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4229
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