
Leven jullie niet in overvloed, met voedsel en drank
naar believen? Waarlijk, ik heb jullie Profeet (vrede
zij met hem) gezien, terwijl hij niet eens het meest

eenvoudige, ruwe dadelvoeder (de mindere
dadelsoort) kon vinden om zijn maag ermee te vullen

Overgeleverd van Noe'maan ibn Bashier — moge Allah tevreden over hem zijn — die zei:
"Leven jullie niet in overvloed, met voedsel en drank naar believen? Waarlijk, ik heb
jullie Profeet (vrede zij met hem) gezien, terwijl hij niet eens het meest eenvoudige,

ruwe dadelvoeder (de mindere dadelsoort) kon vinden om zijn maag ermee te vullen."
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Noe'maan ibn Bashier (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) herinnerde de
mensen eraan in welke overvloed en zegeningen zij verkeren; zij beschikken immers nog
steeds over voedsel en drank in de hoeveelheid die zij wensen. Vervolgens berichtte hij over
de toestand van de Profeet (vrede zij met hem) die soms niet eens de meest eenvoudige,
inferieure dadels wist te vinden om de leegte van zijn maag door de honger ermee te vullen.
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