
'O mensen, keer terug tot Allah in berouw, want ik
vraag Hem dagelijks honderd keer om vergiffenis.'

Overgeleverd van Al-Agharr, moge Allah tevreden met hem zijn, die een metgezel was
van de Profeet (vrede zij met hem). Hij zei: "De Boodschapper van Allah (vrede zij met

hem) heeft gezegd: 'O mensen, keer terug tot Allah in berouw, want ik vraag Hem
dagelijks honderd keer om vergiffenis.'"

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij  met hem) beveelt  de mensen om veelvuldig berouw te tonen en
vergiffenis  te  vragen  en  hij  geeft  daarbij  zelf  aan  dat  hij  dagelijks  meer  dan  honderd  keer
berouw toont en vergiffenis vraagt aan Allah de Verhevene, ondanks dat hem al zijn eerdere
en toekomstige zonden vergeven zijn. Dit toont de volmaakte nederigheid en devotie aan
Allah, de Verhevene.
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