
De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de
moskeeën en de meest verfoeide plaatsen bij Allah

zijn de markten

Overgeleverd door Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de
boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "De meest geliefde plaatsen bij Allah

zijn de moskeeën en de meest verfoeide plaatsen bij Allah zijn de markten."
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft verduidelijkt dat de dierbaarste plaatsen bij Allah de
moskeeën  zijn,  aangezien  zij  de  huizen  van  gehoorzaamheid  vormen,  gevestigd  op
godsvrucht en vroomheid. De meest gehate plaatsen voor Allah zijn de markten, omdat deze
doorgaans  broeinesten  zijn  van  bedrog,  misleiding,  woekerpraktijken,  valse  eden,  het
verbreken van beloften en het achteloos zijn jegens de gedenking van Allah.
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