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Was het voor de zoon van Adam gegeven dat hij
twee valleien vol goud bezat, dan zou hij verlangen
naar een derde

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) zei: "Was het voor de zoon van Adam gegeven dat hij twee
valleien vol goud bezat, dan zou hij verlangen naar een derde. Niets vult immers de buik
van de zoon van Adam behalve stof en Allah aanvaardt berouw van degene die zich tot

Hem wendt."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft verklaard dat indien de mens twee valleien vol goud
zou verkrijgen, zijn natuurlijke begeerte hem zou aansporen om een derde te zoeken. Zo
blijft de mens onverzadigbaar in zijn streven naar wereldse rijkdom, tot op het moment dat

zijn buik wordt gevuld met het stof van zijn graf.
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