
De meest geliefde woorden bij Allah zijn vier:
SubhannAllah (Glorie zij Allah), Allahamdullilah (lof
zij Allah), La illahi illa Allah (er is geen God die het

recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah),
Allahu Akbar (God is groot). Het maakt niet uit met

welke je begint

Samurah ibn Jundub (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De
Boodschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "De

meest geliefde woorden bij Allah zijn vier: SubhannAllah (Glorie zij Allah),
Allahamdullilah (lof zij Allah), La illahi illa Allah (er is geen God die het recht heeft om

aanbeden te worden, behalve Allah), Allahu Akbar (God is groot). Het maakt niet uit met
welke je begint."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) legt uit dat de meest geliefde
toespraak tot Allah de Almachtige vier is: Glorie zij God: het betekent de Almachtige God
ontdoen voor elke tekortkoming. Alle lof zij Allah: het beschrijft de volledige perfectie van
Allah met Zijn liefde en verheerlijking. Er is geen God buiten Allah: dat wil zeggen, er is geen
ware Godheid die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. En Allah is de
Grootste, dat wil zeggen: De meeste Verhevene, de Grootste en de meest Eervolle van alles.
En dat Zijn deugd en het verkrijgen van Zijn beloning geen rangschikking vereist bij het
uitspreken ervan.
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