
“De gelijkenis van iemand die de Koran draagt, is als
die van iemand die kamelen heeft vastgebonden: als
hij hen zorgvuldig bewaakt, houdt hij ze vast; maar

als hij hen loslaat, verdwijnen ze.”

Van Ibn Omar (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: "De profeet (vrede zij
met hem) zei: “De gelijkenis van iemand die de Koran draagt, is als die van iemand die

kamelen heeft vastgebonden: als hij hen zorgvuldig bewaakt, houdt hij ze vast; maar als
hij hen loslaat, verdwijnen ze.”

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) vergelijkt degene die de Koran bestudeert en regelmatig
reciteert — of dit nu door lezen uit de moeshaf is of uit het hoofd — met iemand die kamelen
vastbindt aan een stevig touw dat om hun knie is gebonden. Als hij hen regelmatig bewaakt,
houdt hij ze vast, maar als hij hen loslaat, raken ze los en lopen weg. Op dezelfde manier,
wanneer de Koranrecitant trouw blijft aan het lezen en reciteren, blijft de kennis behouden.
Verwaarloost hij dit echter, dan zal hij de Koran geleidelijk vergeten.
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