
Wie de gehoorzaamheid verlaat en de gemeenschap
verlaat en dan sterft, sterft een jahiliyya-dood ( dat
is als het gebaseerd is op een werkelijke islamitisch

staat)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet
(vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie de gehoorzaamheid verlaat en de gemeenschap

verlaat en dan sterft, sterft een jahiliyya-dood ( dat is als het gebaseerd is op een
werkelijke islamitisch staat). En wie vecht onder een blinde vlag, die woede koestert

voor een stam, of oproept tot een stam, of een stam steunt, en dan wordt gedood, dan
is het een jahiliyya-moord. En wie tegen mijn oemma opstaat, en de goede en de slechte

ertussen slaat, en niet terugdeinst voor zijn gelovigen, en zijn belofte aan degene die
een belofte heeft gemaakt niet nakomt, dan is hij niet van mij en ik ben niet van hem."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt dat degene die zich onttrekt aan de
gehoorzaamheid aan de leiders ( die de Islamitische Sheria wetten volgen want dat is een
eis) en zich afscheidt van de eensgezinde gemeenschap van de Islam, en sterft in deze staat
van afscheiding en ongehoorzaamheid, sterft de dood van de mensen van de onwetendheid
(Jahiliyyah).  Zij  die  geen  leiders  gehoorzaamden en  zich  niet  aansloten  bij  een  enkele
gemeenschap, maar die verdeeld waren in facties en clans en tegen elkaar vochten. . De
profeet (vrede zij met hem) heeft meegedeeld dat degene die vecht onder een vaandel
waarbij het verschil tussen recht en onrecht niet duidelijk is, en die alleen uit woede en
partijdigheid voor zijn eigen volk of stam vecht, en niet voor de verdediging van het geloof
en de waarheid, strijdt met blind fanatisme zonder inzicht en kennis. Als hij in die staat wordt
gedood, zal zijn dood gelijk zijn aan de dood van degenen in de tijd van onwetendheid
(Jahiliyyah). En wie tegen zijn gemeenschap (van de profeet, vrede zij met hem) opstaat en
zowel de rechtvaardigen als de zondaars aanvalt, zonder zorg of vrees voor de gevolgen van
het doden van een gelovige, en die niet voldoet aan de verdragen met ongelovigen of
gezaghebbers, maar deze schendt, begaat een van de grote zonden. Wie dit doet, verdient
deze ernstige bedreiging.
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