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Telkens wanneer de Boodschapper van Allah (vrede
zij met hem) zei: “Allah hoort degene die Hem
prijst,”' boog niemand van ons onze rug totdat de
Profeet (vrede zij met hem) zich in gebed had
neergelegd in de soejoed (knieling). Daarna brachten
wij onze soejoed aan na hem.”

Overgeleverd door ‘Abdoellah ibn Yazid Al-Khatmi, die zei: Al-Barra (en hij is geenszins
een leugenaar) vertelde mij: Telkens wanneer de Boodschapper van Allah (vrede zij met
hem) zei: “'Allah hoort degene die Hem prijst,”" boog niemand van ons onze rug totdat de

Profeet (vrede zij met hem) zich in gebed had neergelegd in de soejoed (knieling).

Daarna brachten wij onze soejoed aan na hem.”
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Al-Barra vertelde, moge Allah tevreden zijn met hem, dat de Profeet (vrede zij met hem) en
hij is betrouwbaar, telkens wanneer hij zijn hoofd oprichtte uit de booghouding (roekoe') en
zei: "Allah hoort degene die Hem prijst,”" de achter hem staanden rechtop bleven staan en
niemand zijn rug boog voor de soejoed totdat de Profeet (vrede zij met hem) zijn voorhoofd
op de grond had geplaatst. Daarna brachten zij hun soejoed na hem."

https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6097

. %

" . . ) P -
ﬂJ].J__IJIﬂI:I.L" G5 e duigyiSlyl dgcall dinl
ALNAJAT CHARITY R EDC-osv

=]


https://sunnah.global/hadeeth/
https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6097
https://alnajat.org.kw
https://edc.org.kw

