
Het Uur zal niet komen voordat de zon opkomt
vanuit het westen, en wanneer zij opkomt en de

mensen haar zien, zullen zij allen geloven

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van
Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Het Uur zal niet komen

voordat de zon opkomt vanuit het westen, en wanneer zij opkomt en de mensen haar
zien, zullen zij allen geloven. Maar dat zal de tijd zijn waarin het geloof niet meer baat
voor hen die voorheen niet geloofden, of voor hen die niet iets goeds deden door hun
geloof" [Soera al-An'ām: 158]. Het Uur zal zeker komen, dat twee personen, die een
kleed tussen zich in spreiden, niet in staat zullen zijn hun koopje af te maken, noch

zullen zij in staat zijn het op te vouwen. Het Uur zal zeker komen wanneer een man de
melk van zijn kameel draagt, maar niet in staat zal zijn om ervan te drinken. Het Uur zal
zeker komen wanneer iemand niet in staat zal zijn om de tank klaar te maken om zijn
vee daaruit water te geven. En het Uur zal zeker komen wanneer iemand van jullie zijn

voedsel naar zijn mond heeft gebracht, maar het niet kan eten."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De  Profeet  (moge  Allah's  vrede  en  zegeningen  op  hem  zijn)  vertelt  dat  een  van  de
belangrijkste tekenen van het Uur is dat de zon vanuit het westen zal opkomen in plaats van
het oosten, en wanneer de mensen het zien, zullen ze allemaal geloven. Op dat moment zal
het geloof van een ongelovige hem niet baten, noch zullen de goede daden of berouw hem
baten. Toen informeerde de Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) dat het
Uur zo abrupt zal komen dat de mensen druk bezig zullen zijn met hun levenszaken. Dus, het
Uur zal komen wanneer een koper en een verkoper een kledingstuk tussen hen hebben
uitgespreid,  maar  zij  hun  koopje  niet  kunnen  afronden  of  het  kledingstuk  niet  kunnen
opvouwen. En het Uur zal komen waarop een man melk van zijn kameel neemt, maar er niet
van kan drinken. En het Uur zal komen waarop iemand zijn waterreservoir repareert, maar
zijn vee er geen water uit kan geven. En er zal een Uur komen waarop iemand een hap naar
zijn mond brengt, maar er niet van kan eten.
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