
” dat zij gevraagd werd naar de wijze waarop de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de

Koran reciteerde

Overgeleverd door Ibn Abi Moelaikah: Een van de echtgenotes van de Profeet
Mohammed (vrede zij met hem) zei: Aboe Amir zei en Nafi‘ voegden eraan toe: “Ik meen

dat zij Hafsa was” dat zij gevraagd werd naar de wijze waarop de Boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) de Koran reciteerde. Zij antwoordde: “Jullie zouden het niet
kunnen volhouden zoals hij het deed.” Toen men haar vroeg: “Vertel ons er dan toch

over.” Daarop reciteerde zij een lezing die traag en zorgvuldig uitgesproken was. Aboe
‘Amir zei: Nafi‘ vertelde: “Ibn Abie Moelaykah deed het ons voor en reciteerde: ‘(Alle lof

behoort Allah toe, de Heer der Werelden) (Al-Fatiha: 2), waarna hij een korte pauze
inlaste; vervolgens: (de Barmhartige, de Meest Genadevolle) (Al-Fatiha: 1) en opnieuw

hield hij even stil; daarna: (Meester van de Dag des Oordeels) (Al-Fatiha: 3).”
[Authentiek] [Overgeleverd door Ahmed]

Hafsa, Moeder der Gelovigen (mag Allah tevreden zijn met haar), werd gevraagd hoe de
Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Koran reciteerde. Zij zei: ‘'Jullie zouden het niet
kunnen  evenaren.’'  Daarop  werd  tot  haar  gezegd:  ‘'Verklaar  het  ons  dan."  Nafi‘  zei:  “Toen
reciteerde Ibn Abi Moelaikah voor ons een lezing waarin hij zijn stem vertraagde, opdat hij
aldus zou uitbeelden en dichterbij zou brengen hoe de Profeet Mohammed (vrede zij met
hem) de Koran reciteerde. Hij las: ‘(Alle lof behoort Allah toe, de Heer der Werelden'), waarna
hij de recitatie onderbrak; vervolgens: '(de Barmhartige, de Meest Genadevolle') en opnieuw
onderbrak hij; daarna: ‘Meester van de Dag des Oordeels.”
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