
"Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, het is gelijk aan
een derde van de Koran

Overgeleverd door Aboe Sa'id al-Khoedri (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei:
Een man hoorde een ander die de soera {Qoel hoewa Allahoe ahad- Zeg: Allah is een}

de hele nacht herhaalde. Toen de ochtend aanbrak, ging de man naar de Boodschapper
van Allah (vrede zij met hem) en vermeldde dit aan hem. Het leek alsof de man dacht

dat dit weinig was. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Bij Hem in
Wiens Hand mijn ziel is, het is gelijk aan een derde van de Koran."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

Aboe Sa'id al-Khoedri (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat een man de hele
nacht de soera {Qoel hoewa Allahoe ahad- Zeg: Allah is een} herhaalde en niets anders zei.
Toen hij de volgende ochtend naar de Profeet (vrede zij met hem) ging, vertelde hij hem
hierover. Het leek alsof de man dacht dat het weinig was. De Profeet (vrede zij met hem)
benadrukte, door zijn zwering, dat deze korte soera gelijk is aan een derde van de Koran.
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