
O Allah, ik ben slechts een mens. Laat alles wat ik
aan een moslim heb berokkend, door hem te

berispen, te vervloeken of te geselen tot hem komen
als een bron van zuivering en barmhartigheid

Aboe Hoerayrah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei dat de Boodschapper (vrede zij
met hem) zei: "O Allah, ik ben slechts een mens. Laat alles wat ik aan een moslim heb
berokkend, door hem te berispen, te vervloeken of te geselen tot hem komen als een

bron van zuivering en barmhartigheid."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

“O Allah, ik ben slechts een mens; ik word boos zoals mensen boos worden. Laat alles wat ik
een gelovige heb aangedaan door hem te beledigen, te berispen, te vervloeken of door hem
te geselen of te slaan tot hem komen als zuivering, verering, vergeving en barmhartigheid,
zodat hij erdoor door Uw genade wordt omhuld.”
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