
'‘Aan het einde van de wereld zullen er mensen
verschijnen die jong van leeftijd en onvolwassen in

hun denken zijn. Ze spreken de mooiste woorden die
de schepping ooit heeft gehoord, maar ze zullen uit

de Islam verdwijnen zoals een pijl uit een prooi
schiet.

Ali (moge Allah tevreden zijn over hem)- zei: "Als ik jullie iets vertel over de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), dan is het mij liever van de hemel te vallen

dan een leugen over hem te vertellen. Maar als ik met jullie spreek over zaken tussen
mij en jullie, weet dan dat oorlog misleiding is." Hij vervolgde: "Ik hoorde de

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: '‘Aan het einde van de wereld
zullen er mensen verschijnen die jong van leeftijd en onvolwassen in hun denken zijn. Ze
spreken de mooiste woorden die de schepping ooit heeft gehoord, maar ze zullen uit de
Islam verdwijnen zoals een pijl uit een prooi schiet. Hun geloof reikt niet verder dan hun

keel. Dood hen waar je ze ook tegenkomt, want wie hen doodt, zal op de Dag der
Opstanding daarvoor beloond worden."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Overlevering van Amir al-Moeminin Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden zijn met hem): "Als
jullie mij horen spreken over de Profeet (vrede zij met hem), dan spreek ik zonder omwegen,
zonder verhulling of dubbelzinnigheid. Het is voor mij lichter en makkelijker om van de hemel
te vallen dan bewust een leugen over de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te
vertellen. Maar als ik spreek over zaken tussen mij en anderen, dan is oorlog een kwestie van
strategie en misleiding; in zulke gevallen kan ik verhullen of dubbelzinnig zijn. Ik hoorde de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: Aan het einde van tijd zullen er jonge
mensen verschijnen, klein van leeftijd en zwak van verstand. Ze zullen veelvuldig de Koran
reciteren en prachtige woorden spreken, maar zij zullen uit de Islam treden zoals een pijl
door een prooi schiet en het zonder enig spoor verlaat. Hun geloof zal niet verder reiken dan
hun keel. Waar je hen ook tegenkomt, dood hen, want wie hen doodt, zal op de Dag der
Opstanding daarvoor beloond worden.
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