
“Allah, de Verhevene, zegt: Drie personen ben Ik
tegenstander op de Dag des Oordeels

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem ) heeft overgeleverd dat de Profeet
(vrede zij met hem) zei: “Allah, de Verhevene, zegt: Drie personen ben Ik tegenstander
op de Dag des Oordeels: een man die Mij iets heeft gegeven en vervolgens zijn belofte
heeft gebroken; een man die een vrije persoon heeft verkocht en de prijs ervan heeft
opgeëist; en een man die een arbeider in dienst heeft genomen, zijn werk heeft laten

volbrengen, maar hem zijn loon niet heeft gegeven.”
[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet (vrede zij met hem) berichtte dat Allah, de Verhevene, zei: drie soorten mensen
ben Ik tegenstander op de Dag des Oordeels en wie Ik tot tegenstander maak, over wie heers
Ik en overweldig Ik: De eerste: degene die zijn hand geeft, bij Allah zweren, een belofte doet,
maar deze breekt en bedriegt. De tweede: degene die een vrije man verkoopt alsof hij een
slaaf is, het geld ervan opeist en ermee handelt. De derde: degene die een arbeider in dienst
neemt, het werk volledig laat uitvoeren, maar hem het loon niet geeft dat hem toekomt.
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