
“Vervloek hem niet; bij Allah, ik weet niet dat hij
Allah en Zijn Boodschapper niet liefheeft.”

Omar ibn Al-Khattaab, moge Allah tevreden over hem zijn: "Er wordt overgeleverd dat er
tijdens het tijdperk van de Profeet (vrede zij met hem) een man leefde met de naam

‘Abdoellah, bijgenaamd Ḥimar. Deze man bracht de Profeet vaak aan het lachen, hoewel
hij eerder wegens het drinken geslagen was. Op een dag werd hij opnieuw gebracht en

kreeg hij een strafslag. Toen riep iemand uit de menigte: “O Allah, vervloek hem, hij
wordt zo vaak gebracht!” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde:“Vervloek hem

niet; bij Allah, ik weet niet dat hij Allah en Zijn Boodschapper niet liefheeft.”
[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

Tijdens het tijdperk van de Profeet (vrede zij met hem) was er een man genaamd ‘Abdoellah,
bijgenaamd Ḥimar. Deze man bracht de Profeet soms aan het lachen met zijn woorden.
Hoewel hij eerder gestraft was wegens het drinken van alcohol, werd hij op een dag weer
gebracht nadat hij gedronken had en kreeg hij opnieuw een stokslag. Een van de aanwezigen
riep uit: “Moge Allah hem vervloeken! Hoe vaak moet hij nog betrapt worden op drinken?”
De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Vervloek hem niet en sluit hem niet uit van
Allahs  genade;  bij  Allah,  ik  weet  niets  anders  dan  dat  hij  Allah  en  Zijn  Boodschapper
liefheeft.”
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