
Wie geen betrouwbaarheid heeft, heeft geen geloof;
en wie zich niet aan zijn beloften houdt, heeft geen

godsdienst

Van Anas ibn Malik (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: De Profeet van Allah
(vrede zij met hem) hield nooit een preek zonder te zeggen: "Wie geen betrouwbaarheid

heeft, heeft geen geloof; en wie zich niet aan zijn beloften houdt, heeft geen
godsdienst."

[Overgeleverd door Ahmed] [حسن لغيره]

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelt dat de Profeet (vrede zij met hem)
zelden een preek hield of een vermaning gaf zonder twee zaken te noemen: Ten eerste: Het
geloof is niet volledig bij degene die ontrouw is in het omgaan met iemands eigendom,
persoon of familie. Ten tweede: De godsdienst is niet volledig bij degene die beloften en
overeenkomsten verraadt en deze verbreekt.
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