
‘Betreed de woningen van degenen die zichzelf
onrecht aandeden niet, tenzij jullie huilend

binnengaan

Overgeleverd door ʿAbdoellah ibn ʿOmar (moge Allah tevreden zijn met hen beide) hij
zei: ‘We kwamen met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) langs de ruïnes
van Al-Hidjr en de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen ons: ‘Betreed

de woningen van degenen die zichzelf onrecht aandeden niet, tenzij jullie huilend
binnengaan, uit vrees dat hetzelfde lot jullie treft als hen trof.’ Daarna spoorde hij zijn

rijdier aan en ging snel verder om voorbij de plek te komen."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Toen de Profeet (vrede zij met hem) door de streek van Thamoed kwam, verbood hij het
binnengaan  van  de  ruïnes  van  de  vernietigde  mensen  die  zichzelf  onrecht  hadden
aangedaan,  tenzij  men dit  huilend deed,  in  herinnering  aan hun lot  en  uit  angst  voor
eenzelfde bestraffing. Hij spoorde zijn rijdier aan om snel weg te gaan.
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