
''Religie is advies

Overgeleverd door Aboe Roeqayya Tamiem ibn Aws Ad-Darie, moge Allah tevreden met
hem zijn, dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: ''Religie is advies'' Wij
zeiden: Aan wie? Hij zei: "Aan Allah, aan Zijn Boek, aan Zijn Boodschapper en aan de

leiders van de moslims en hun gewone burgers."
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons onderricht dat de religie gefundeerd is op zuivere
oprechtheid en waarachtigheid, zodat zij wordt volbracht zoals Allah het heeft verordend:
volledig, zonder tekortkoming en zonder enige vorm van misleiding. Daarop werd de Profeet
(vrede zij met hem) gevraagd: ‘Voor wie geldt dit advies?’ Hij antwoordde: Ten eerste: De
raadgeving  behoort  Allah,  de  Verhevene  en  Glorierijke,  toe:  door  de  daden  louter  en
uitsluitend voor Hem te verrichten, zonder Hem met enig deelgenoot te vereenzelvigen; door
te geloven in Zijn heerschappij en goddelijkheid, en in Zijn Namen en Eigenschappen; door
Zijn geboden te verheffen en te eerbiedigen; en door uit  te nodigen tot het geloof in Hem.
Ten tweede: De oprechte raad betreft Zijn Boek, de Koran: dat wij geloven dat het Zijn Woord
is, het laatste van al Zijn Schriften en dat het alle eerdere wetten heeft opgeheven; dat wij
het in ere houden, het reciteren zoals het behoort, handelen naar zijn duidelijke verzen en
ons in overgave schikken naar zijn meerduidige passages; dat wij het beschermen tegen de
verdraaide uitleggingen van vervalsers, ons laten vermanen door zijn leringen, zijn kennis
verspreiden en er  toe oproepen.  Ten derde:  De oprechte raad voor Zijn Boodschapper,
Mohammed (vrede zij met hem): Dat wij geloven dat hij de laatste der gezanten is, hem in
waarheid  bevestigen in  wat  hij  heeft  gebracht,  zijn  bevel  gehoorzamen en zijn  verbod
vermijden;  dat  wij  ons  slechts  in  aanbidding  tot  Allah  wenden  met  wat  hij  heeft
voorgeschreven; dat wij zijn recht en waardigheid verheerlijken, hem met eerbied omringen,
zijn  boodschap  verspreiden,  zijn  wetgeving  uitdragen  en  alle  beschuldigingen  en
verdraaiingen van hem weren. Ten vierde: Advies voor de leiders van de moslims: door hen
te helpen in wat juist is, hen niet te bevechten om de macht en hen te gehoorzamen in wat
Allah behaagt. Ten vijfde: Advies voor de moslims: Door vriendelijkheid jegens hen te tonen,
hen tot Allah op te roepen, kwaad van hen af te wenden, het goede voor hen te wensen en
met hen samen te werken in rechtschapenheid en vroomheid.
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