
Als mensen zouden worden toegewezen op basis van
hun beweringen, zouden sommige mensen de

eigendommen en levens van anderen opeisen. Maar
bewijslast ligt bij degene die beweert, en de eed ligt

bij degene die het ontkent

Overgeleverd door Ibn Abbas (moge Allah tevreden zijn met hen beiden) dat de
boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Als mensen eenvoudigweg
kregen wat zij beweerden, zouden mannen het bezit en het bloed van anderen opeisen.

Maar het bewijs berust bij degene die iets beweert en de eed bij degene die het
ontkent."

[Goed] [رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين]

De profeet (vrede zij met hem) verduidelijkte dat als mensen zonder bewijs zouden worden
toegewezen, sommigen onterecht de eigendommen en levens van anderen zouden kunnen
opeisen. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de aanklager om bewijs te leveren voor
zijn aanspraak. Als er geen bewijs is, moet de zaak worden voorgelegd aan de beklaagde, en
als deze het ontkent, moet hij een eed afleggen om zich te zuiveren.
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