
De barmhartigen worden begenadigd door de
Barmhartige. Toon genade aan degenen op aarde, en

degene in de hemel zal genade aan u tonen

Van Abdoellāh ibn 'Amr (moge Allah tevreden zijn met hen ) rapporteerde: De profeet
(vrede zij met hem) zei: De barmhartigen worden begenadigd door de Barmhartige.

Toon genade aan degenen op aarde, en degene in de hemel zal genade aan u tonen.
[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidhi en Ahmed]

De de profeet (vrede zij met hem) legt uit dat degenen die genade tonen aan anderen,
begenadigd  zullen  worden door  de  Barmhartige  met  Zijn  genade die  alles  omvat;  een
overeenkomstige beloning. Vervolgens beval hij, vrede zij met hem, genade te tonen aan
iedereen op aarde, of het nu een mens, dier, vogel of enig ander soort schepsel is, en de
beloning daarvoor is dat Allah je Zijn genade zal tonen van boven Zijn hemelen.
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