
Voorwaar, deze gebedshuizen zijn niet bestemd voor
dergelijke onreinheden of vuilheid. Zij zijn louter

gewijd aan de herinnering aan Allah, de Almachtige,
aan het gebed en aan het reciteren van de Koran

Anas ibn Mālik (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: "Tijdens het verblijf
van de Profeet (vrede zij met hem) in de moskee, bevonden wij ons eens tezamen met
hem, toen er een bedoeïen de moskee binnenkwam. Zonder aarzeling begon hij in de

moskee zijn behoefte te doen en urineerde aldaar. De metgezellen van de Boodschapper
van Allah (vrede zij met hem) spraken hem scherp toe en riepen: "Stop! Stop daarmee!"
Daarop zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): "Laat hem begaan, hinder
hem niet." Zij lieten de man met rust tot hij zijn behoefte had voltooid. Toen riep de

Profeet (vrede zij met hem) de man tot zich en sprak tot hem: "Voorwaar, deze
gebedshuizen zijn niet bestemd voor dergelijke onreinheden of vuilheid. Zij zijn louter

gewijd aan de herinnering aan Allah, de Almachtige, aan het gebed en aan het reciteren
van de Koran." Of woorden van gelijke strekking zoals overgeleverd van de

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Daarna beval de Profeet (vrede zij met
hem) een van de aanwezigen om een emmer water te halen en hij goot het water over

de plaats waar de man had geürineerd."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) bevond zich in de moskee, samen met zijn metgezellen.
Daarop kwam er een bedoeïen uit de woestijn, die ging zitten en begon te urineren in een
hoek van de moskee. De metgezellen berispten hem en zeiden: "Houd op, stop daarmee!"
Maar de Profeet (vrede zij met hem) sprak: "Laat hem begaan, onderbreek zijn behoefte
niet." Zij lieten hem met rust tot hij volledig klaar was. Daarna riep de Profeet (vrede zij met
hem)  hem  tot  zich  en  zei:  "Voorwaar,  de  moskeeën  zijn  niet  geschikt  voor  dit  soort
onreinheid  of  andere  vormen  van  verontreiniging.  Zij  zijn  uitsluitend  bestemd voor  de
vermelding van Allah, de Verhevene, voor het gebed en voor het reciteren van de Koran en
dergelijke vormen van aanbidding." Daarna gaf de Profeet (vrede zij met hem) een van zijn
metgezellen de opdracht om een emmer gevuld met water te halen. Deze bracht de emmer,
waarna  de  Profeet  het  water  zonder  moeite  uitgoot  over  de  plaats  waar  de  man had
geürineerd.
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