
“Thiên Đàng và Hỏa Ngục đã được phơi bày cho Ta,
và Ta chưa bao giờ thấy điều tốt lành và điều xấu

như ngày hôm nay. Nếu các ngươi biết những gì Ta
biết, các ngươi sẽ cười ít và khóc nhiều

Ông Anas bin Malik nói: Thiên Sứ của Allah صلى الله عليه وسلم truyền đạt lại điều gì đó cho các Sahabah
của Người, rồi Người thuyết giảng, nói: “Thiên Đàng và Hỏa Ngục đã được phơi bày cho
Ta, và Ta chưa bao giờ thấy điều tốt lành và điều xấu như ngày hôm nay. Nếu các ngươi

biết những gì Ta biết, các ngươi sẽ cười ít và khóc nhiều”. Anas bin Malik nói: Thế là
không có một ngày nào khắc nghiệt đối với những người bạn đồng hành của Thiên Sứ

của Allah صلى الله عليه وسلم hơn ngày đó. Họ che đầu và phát ra tiếng khàn khàn. Sau đó ông 'Umar đứng
lên và nói: Chúng tôi hài lòng rằng Allah là Thượng Đế của chúng tôi, Islam là tôn giáo
của chúng tôi, và Muhammad là Nabi của chúng tôi. Sau đó, một người đàn ông đứng

dậy và nói: Cha tôi là ai? Ông ấy nói: “Bố cậu là người này.” Thế là Allah mặc khải xuống
câu Kinh: {Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng hỏi về những điều mà nếu
chúng được chỉ ra cho các ngươi sẽ làm các ngươi khốn đốn.} (Chương 5 – Al-Ma-idah,

câu 101).
[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Thiên Sứ của Allah صلى الله عليه وسلم nghe được điều gì đó về những người bạn đồng hành của Người, đó là họ
đã hỏi Người rất nhiều, nên Người tức giận và nói: Ta đã được phơi bày cho thấy Thiên Đàng
và Hỏa Ngục; Ta chưa từng thấy điều tốt lành nào hơn những gì Ta thấy hôm nay ở Thiên
Đàng, và Ta cũng chưa từng thấy điều xấu nào xấu hơn những gì Ta thấy hôm nay ở Hỏa
Ngục. Nếu các ngươi đã thấy những gì Ta đã thấy và biết những gì Ta biết hôm nay và trước
đó, thì tiếng cười của các ngươi sẽ ít đi và tiếng khóc của các ngươi sẽ nhiều hơn. Anas nói:
Không có ngày nào đến với những Người bạn đồng hành của Thiên Sứ của Allah khắc nghiệt
hơn ngày này. Họ che đầu và giọng nói khàn khàn phát ra từ mũi do khóc quá nhiều. 'Umar
đứng dậy, nói: Chúng tôi hài lòng rằng Allah là Thượng Đế của chúng tôi, Islam là tôn giáo
của chúng tôi, và Muhammad là Nabi của chúng tôi. Sau đó, một người đàn ông đứng dậy và
nói: Cha tôi là ai? Ông ấy nói: “Bố cậu là người này.” Thế là Allah mặc khải xuống câu Kinh:
{Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng hỏi về những điều mà nếu chúng được chỉ
ra cho các ngươi sẽ làm các ngươi khốn đốn.} (chương 5 – Al-Ma-idah, câu 101).
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